
Alsjeblieft, lees hardop!
HET GEBED VAN DE ZALIGHEID

Lieve Hemelse Vader, in naam van Jezus
kom ik voor je in gebed. Ik geloof, dat Jezus
de zoon van God is, die gestorven is voor
mijn zonden volgens de les van de Bijbel.
Ik geloof, dat Jezus uit de dood opgestaan
is voor mijn redding. Ik vraag je Jezus
kom in mijn hart. Wees mijn Heer,
mijn Verlosser, mijn Genezer.

Ik geloof in mijn hart en ik zeg het hardop:
Van dit moment ben je Jezus mijn Heer, mijn
Verlosser, mijn Genezer en mijn Redder.
Ik geloof dat ik in dit moment door het
kostbare, heilige bloed van Jezus verlost

geworden ben. Ik ben in Christus
herboren. Ik ben een kind van God.

Het is de waarheid, wat ik geloof , dat het
woord van de Bijbel waar is. Ik bedank je
mijn Jezus voor het eeuwig leven. Amen.
„Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw
hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opge-

wekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult
u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond be-

lijdt, zult u worden gered.” (Rom. 10:9-10)
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